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Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus

Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr. 170 Vrijdag 7 maart 2025

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen

zijn we bereikbaar via 06-10490088 \.i \ @*

Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden
van ons pastoraal team,

pastoor Ronald van Bronswijk

of pastoraal werkende Giny van der Korput,

aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:

Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Vastenactie 2025:
Schoner koken, beter leven.

De veertigdagentijd of vastentijd — van
Aswoensdag tot Pasen — is een periode van
bezinning en solidariteit met anderen.

Vasten betekent ‘even minderen voor een

ander’. lets geven wat je bespaart of wat je

kunt missen om het leven van anderen ver
- RN B 1 (O -2l weg te verbeteren.

In veertigdagentijd voert Vastenactie al sinds 1961 campagne voor kleinschalige projecten

in ontwikkelingslanden.
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Dit jaar vraagt de Vastenactiecampagne aandacht voor vrouwen en schonere lucht in de
buitenwijken van Kasese in Oeganda.

Veel gezinnen leven daar van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner..

De vrouwen verzorgen de dagelijkse maaltijden. Die worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of
sprokkelhout wordt gebruikt.
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Hout wordt echter schaars en duur en de kosten van de dagelijkse brandstof voor het kookvuur
nemen dan ook een groot deel van het gezinsinkomen in beslag.
Bovendien is de rook erg schadelijk voor de gezondheid.

Vastenactiepartner RUGLI heeft een methode ontwikkeld om van gft-afval briketten te maken die
gebruikt kunnen worden voor de kookvuren. Deze briketten zijn een goedkoper en schoner
alternatief en daardoor vermindert ook het zwerfafval op straat en de briketten besparen de
vrouwen tijd en leveren ook extra inkomsten op voor hen.

RUGLI heeft nu een kleinschalige productie van de brikketten georganiseerd voor 200 vrouwen, maar
wil de productie uitbreiden. Hiervoor zijn materialen nodig en dus ook meer geld.

Helpt u Vastenactie om dit project te ondersteunen?

Dit kan door een bijdrage te storten op rekeningnummer

NL21 INGB 0000 0058 50 t. n. v. Vastenactie, Gouda.

In de kerken van de Vijf Heiligen Parochie liggen folders, vastenzakjes en er staat een collectedoos.

Op weg naar een kerkplek voor Made

Na de sloop van de Mayboom staat de H. Maria Magdalenakapel helemaal verweesd in het nieuw te
ontwikkelen Hart van Made. Samen met ‘dun Brabander’ is de kapel een herinnering aan het eens zo
reusachtige klooster- en scholencomplex dat op deze plaats te vinden was.

Achter de schuttingen en hekken is inmiddels een start gemaakt met de bouw van twee
appartementencomplexen , waar straks mensen een echt thuis vinden.

Maar tegelijk met de bouw van de appartementen, wordt de kapel door Breda Bouw aan een
grondige opknapbeurt onderworpen om straks, september 2025 is het streven, weer een kerkelijk
thuis te bieden aan onze parochianen, een kapel ook met een Mariadagkapel waar iedereen weer
een kaarsje aan kan steken en even stil kan zijn bij Onze Lieve Vrouw van de May.

Tot nu toe vonden onze parochianen een zeer gastvrij onthaal bij Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’,
maar de wens was toch om over een eigen kerkplek te beschikken, en bij de verkoop van

de H. Bernarduskerk was dan ook afgesproken in haar nabijheid een nieuwe kerkplek te realiseren.
Een kerkplek op historische grond, met ook de mogelijkheid om naast de weekendviering ook
door de week samen te komen om te vieren en pastorale activiteiten te ontwikkelen.
Parochiebestuur en pastoraal team Vijf Heiligen Parochie.




Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet
Giny van der Korput

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet * wordt in het evangelie wat anders
verwoord: ‘zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen behandelen’.

Om deze opdracht te kunnen vervullen is barmhartig zijn naar elkaar wel een belangrijke basis.

( "Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is")

Daarom wil ik onderstaande woorden met jullie delen.

Zo doodgewoon

zou het eigenlijk moeten zijn:

de zorg en het respect,

het aandachtig omgaan met elkaar.

Ons samen leven met elkaar van alledag
zou vol barmhartigheid moeten zijn. A

Wie er passie voor heeft
maakt bijzonder werk van
de werken van barmhartigheid.

Steeds weer vol geduld, kijkend,
Bewogen en in beweging

je medemens nabij zijn:

lief en ontroerd ...

Intensief het leven delen vraagt dat we — waar nodig — arm kunnen zijn en dan arm in de zin van
het eigen IK niet voorop zetten. Samenleven in welk verband dan ook vraagt geduld; er is echt wel
een tijdje voor nodig om verschillende ‘ikken’ een beetje te laten samensmelten.

( Dennis Hendrickx, emeritus -abt van de Norbertijnenabdij van Berne)

In memoriam

Zaterdag 22 februari 2025 namen we in de H. Gummaruskerk te
Wagenberg afscheid van Piet Rasenberg (94) echtgenoot van
Riet Hessels. Ons medeleven met echtgenote Riet, kinderen,
kleinkinderen en familie. Na de uitvaartviering volgde de
crematie in Breda.

Moge Piet rusten in vrede.

Op donderdag 6 maart 2025 namen we in de H. Gummaruskerk afscheid van Jo van Gennip- Norbart
(99) , weduwe van Kees van Gennip. Na de uitvaartviering werd zij bijgezet in het graf van haar man
op de begraafplaats bij de kerk. Sterkte voor de nabestaanden en moge Jo rusten in vrede.

Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen.

Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad

hoe lief ik je had.




Maar zeg het aan geen mens, ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man
alleen maar een vrouw dat een mens een mens zo liefhad als ik jou. ( Hans Andreus )

Inspiratie Vier Pasen

Op woensdag 5 maart begon de Veertigdagentijd.
i Op de website over de christelijke hoogfeesten, vier.nu , is
P informatie en inspiratie te vinden om de Veertigdagentijd en
(])a,gm) Pasen bewust te beleven en mee te vieren. De site vier.nu biedt
wkopviess 2, | onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen,
~| informatie over de verschillende vieringen en tradities, een
kleurplaat voor kinderen, tips voor het maken van een Palmpasenstok en meer.

“Ik besta “ gaat niet vooraf aan “wij bestaan” , maar wordt erin vervuld.
( Paulo Freire , 1921-1997, Braziliaans pedagoog)
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Op weg naar Pasen

De vastentijd ontstond in de eerste eeuwen van de christelijke kerk.
Nu denken we bij het doopsel op de eerste plaats aan kleine
pasgeboren kinderen, maar in die eerste eeuwen van de kerk traden
ook heel veel (jong) volwassenen toe tot de kerk. Zij kwamen vanuit
het heidendom, zoals men toen zei, tot het ware geloof.

Het dopen gebeurde met Pasen en de kandidaat-dopelingen,
doopleerlingen, kregen een intense voorbereiding , die 40 dagen in £
beslag nam, zij zagen gedurende die periode af van alle luxe en Schilderij van Petrus Wolfs
overbodige zaken, de blik totaal gericht op hun doopsel.

Die periode van 40 dagen hield verband met de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht,
voorafgaand aan zijn openbaar leven.

Op den duur gingen medegelovigen uit solidariteit met de doopleerlingen meedoen met

deze 40-daagse vasten, maar het was ook om hun eigen band met Jezus weer te versterken,
want met Pasen, als de doopleerlingen gedoopt worden, hernieuwen hun medegelovigen immers de
doopbeloften.

Kinderen van Abraham

In ons land, met steeds meer voorbeelden van Jodenhaat en angst voor vreemdelingen,
is het belangrijk om te blijven zoeken naar verbinding. Geen polarisatie en uitsluiting.
lets minder verruwing en iets meer hoffelijkheid en beschaving zal ons allen goed doen.
Leven in vrede en veiligheid voor iedereen zou onze inzet moeten zijn.

Joden, christenen en moslims zijn kinderen van Abraham.

Natuurlijk zijn er tal van theologische verschillen. Maar als het gaat om de overtuiging
dat alle schepselen van God zijn, stemmen onze bronnen overeen.

Laten wij daarom krachtig elkaars waardigheid beschermen.

( Bisschop Gerard de Korte van het bisdom ’s - Hertogenbosch)
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Stille Omgang 2025, in stilte het Mirakel eren,
in het voetspoor van zovele pelgrims voor ons.

De Stille Omgang 2025 vindt plaats in de nacht van zaterdag
15 op zondag 16 maart 2025.

De Stille Omgang is een jaarlijkse processie die in stilte en
gebed wordt gelopen door het hart van Amsterdam.
Bedevaartgangers uit het hele land lopen een nachtelijke
stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na de
Omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken in de
binnenstad.

Het mirakel van Amsterdam

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was
geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam.
Op het eind van de 19e eeuw vonden twee Amsterdammers een geschrift met deze route van de
Middeleeuwse mirakelprocessie. Zij besloten de route in stilte in de nacht te lopen,

de keuze voor de nacht en een stille tocht had ook te maken met het toen nog bestaande
processieverbod. Dit was het begin van de nog altijd doorgaande jaarlijkse Stille Omgang.

Op 12 maart 1345, een paar dagen voor Pasen, dacht lJsbrand Dommer dat hij zou sterven en liet
daarom de parochiepriester van de Oude Kerk komen opdat hij dan de laatste Sacramenten zou
ontvangen. Kort nadat hij had gecommuniceerd braakte hij alles weer uit in een klein bakje waarvan
de inhoud in het vuur van de open haard werd gegooid. De volgende dag was l/sbrand weer helemaal
gezond. Een van de dienstmeisjes die voor hem zorgde ging naar de open haard om het vuur wat op
te stoken en zag een vreemd licht in het midden vanuit de hostie die nog geheel in tact was. De vrouw
begon te schreeuwen en iedereen binnen gehoorafstand kwam aanrennen om dit wonder te zien.
lUsbrand wikkelde de hostie in een linnen doek die daar lag en bracht onmiddellijk het H. Sacrament
naar de parochiepriester. Maar het wonder ging nog verder: tot drie maal toe moest de priester
terugkeren naar het huis van lsbrand aan de Kalverstraat waar de hostie op wonderbare wijze weer
verscheen. Toen besloot men om het huis van lJsbrand Dommer te veranderen in een kapel.

Het jaar daarop verklaart bisschop Jan van Arkel dat er sprake is van een wonder,
het mirakel van Amsterdam. bu/S h«UA:

De enkele voorwerpen die herinneren aan het Eucharistisch wonder, zijn; het
kistje dat de Hostie bevatte, de documenten die het wonder beschreven en
enkele schilderijen die in het Historisch Museum hangen van Amsterdam.

Of zie voor meer informatie: Stille Omgang Bisdom Breda

De stilte is een vriend die je nooit verraadt ( Confucius)
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Op weg gaan , samen, in hoop

Boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2025

Het zou een goede oefening zijn om de concrete realiteit van menige migrant of pelgrim onder ogen
te zien en ons er zo bij te laten betrekken dat wij ontdekken wat God van ons vraagt om betere

reizigers te zijn op weg naar het huis van de Vader. Dat is een goed “onderzoek” voor een reiziger.

Het is vooral van belang om samen op weg te gaan, in dezelfde richting, naar hetzelfde doel en naar
elkaar te luisteren met liefde en geduld.

Ben ik ervan overtuigd dat God mijn zonden vergeeft?
Of gedraag ik mij, alsof ik mij zelf wel zou kunnen redden?

Uit rust komt kracht.

Historische lijn kerk Antonius Abt Terheijden (11)

Johan van der Made / Pierre Gruca

stenen het ecuwenoude
verhaal van dit unieke

Pastoor Antonius Johannes Smits ( 1827-1904) van Wagenberg . gebouw in Terheijden.
speelde een sleutelrol bij de restauratie van de H. Antonius :
Abtkerk in Terheijden. Na het overlijden van de Terheijdense
pastoor Thomas van Raak op 2 april 1875 vroeg pastoor Smits,
toen pastoor te Wagenberg, overplaatsing aan naar Terheijden om daar het verdere herstel van de
kerk aan te pakken en op 8 mei 1875 kreeg hij zijn benoeming voor Terheijden.

Voorganger pastoor van Raak had veel gedaan aan het interieur van de kerk, zo kwam er een nieuwe
tegelvloer, nieuwe biechtstoelen en een nieuw ‘groot’ orgel maar pastoor Smits richtte zich op het
verbeteren van de bouwkundige toestand van het kerkgebouw.

Bouwen aan een prachttempel

Al in de tweede vergadering van het kerkbestuur op 9 oktober 1875 stelde pastoor Smits een bedrag
van f 10.000,- beschikbaar om de hoognodige herstellingen aan de buitenkant van de kerk te laten
uitvoeren.

‘Het kerkbestuur onthutst door die presentatie , nam het met dankbare harten aan, doch vergat om
het mondelinge als besluit in de vergadering op te nemen ‘

In de vergadering van 3 november 1875 droeg de pastoor het toegezegde geld over, voor een deel in
bankbiljetten en munten, maar ook in de vorm van 3 obligaties a f 1000 tegen 4,5 % inclusief de
rente over een half jaar.

De kerkbestuursleden Ant. Romme en Jac. Verlegh vormden de bouwcommissie die samen met
Pierre Cuypers de nodige besprekingen voerde en op 4 augustus 1876 waren het bestek, de
begroting en de bouwtekeningen van de kerk gereed.

De kosten vielen veel hoger uit dan gedacht en men verwachtte vanuit de parochianen de nodige
weerstand en die gaven inderdaad blijk van een ‘algemeen misnoegen’ hoewel men beweerde dat
de kerk een ‘prachttempel’ zou worden, maar de deken veegde alle bezwaren tegen de
veranderingen van tafel.




De begroting was zodanig samengesteld dat men, indien nodig, met het werk kon stoppen, maar er
kwam ook nog het nodige geld binnen. Een collecte in het dorp bracht f 3000,- op, pastoor Smits
deed nog een gift van f 6000,-, ook was er nog een gift van f 2500,- van een onbekende

en fundaties brachten f 2000, op, zodat men f 30.500,- had om het schip en de toren al te
herstellen.

Daarnaast werd f 25.000,- a 7 % geleend van de bevolking , ging het begrafenistarief omhoog en ook
werd het reglement voor de verpachting van stoelen, banken en plaatsen nader vastgesteld
vanwege de restauratiekosten.

Een aantal nieuwe ‘geschilderde’ ramen in het priesterkoor werden ‘gesponsord’ door goed bij kas
zijnde parochianen en ook de pastoor schonk geld om nieuwe ramen aan te schaffen.

Ramen die tot op de dag van vandaag de kerk sieren.

De gemeente schonk f 3000,- voor de restauratie van de kerktoren en een nieuw uurwerk met
wijzerplaten op voorwaarde dat de gemeente ten allen tijde het recht had om gebruik te maken van
de toren voor het uitsteken van de nationale vlag en om de klokken te luiden.

De landelijke overheid wees elke vorm van subsidie af omdat het gebouw ‘niet gerangschikt kon
worden onder de monumenten van geschiedenis en kunst van den eersten rang’ .

Het was om het ‘algemeen misnoegen’ te doen verdwijnen en de mensen warm te maken voor de
restauratie, dat alle inwoners een uitvoerige brief van het kerkbestuur ontvingen.

Deze brief werd ook nog gepubliceerd in de krant ‘De Grondwet'.

De brief eindigt als volgt:

Om deze redenen, gemeentenaren, hebben wij gemeend de hand aan het werk te moeten slaan en
verkeeren wij in het rustig vertrouwen, hetzelve onder ’s Heeren zegen tot aan zijn einde te voltooiien.
Veel is reeds gedaan aan priesterkoor en kruisgedeelte. Er blijft nog in de toekomst het andere
gedeelte herstellen, maar ook op sommige plaatsen even noodzakelijk, op andere even nuttig. Wij
hebben gedacht eene kleine verklaring van onze werkzaamheden verplicht te zijn en geven die bij
deze ernstige verzekering, dat die deel willen nemen aan dit werk een Gode gevallig werk verrichten
en ons in onzen arbeid steunen en verlichten

Het Kerkbestuur, A. J. Smits, pastoor, P. Rombouts, secretaris, A. Romme, J. Baddé,

J. Verlegh en C. Damen. Terheijden, 15 aug. 1877.

Wat gebeurde er allemaal tijdens de restauratie?

o De kerk kreeg nieuwe daken en er kwam een nieuw vieringtorentje

e De toren werd verhoogd met een houten verdieping waarin een nieuw uurwerk kwam met
aan elke kant een wijzerplaat en er kwam weer een hoge spits op de toren met 12
dakkapellen.

e Deingang van de toren werd vernieuwd en boven de deur kwam een spitsboog venster.

Het orgel moest daarvoor gedemonteerd worden, daarna werd het weer opgebouwd in twee
delen en ontwierp Pierre Cuypers een nieuwe orgelkas.

e De sacristie werd vervangen door de huidige neogotische sacristie en in het noordertransept
kwam een neogotisch portaal.

e Er kwamen lagere stenen kruisgewelven in het priesterkoor, de transepten en de zijschepen,
alleen het middenschip behield het houten tongewelf en aan het eind van het middenschip
kwam een triomfboog. De gewelven werden volgens Pierre Cuypers aangebracht “om de
exceptioneele hoogte in het priesterkoor en in de zijbeuken te ondervangen”. De door Pierre
Cuypers gemaakte bouwtekeningen voor deze restauratie zouden later nog heel goed van
pas komen na de brand van 26 oktober 1922.

e |n 1891 werden nog muurschilderingen aangebracht naar een idee van Pierre Cuypers.

e In het priesterkoor kwamen gebrandschilderde ramen.
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In vrome herinnering

Raam 5, Jezus aan het kruis, in het priesterkoor van de H. Antonius Abtkerk is geschonken door
pastoor Smits in 1878. Onderaan dit raam staat een afbeelding van de H. Willibrordus, in het midden
staat een onbekende persoon, zonder aureool, en rechts is een afbeelding van de H. Antonius Abt te
zien. Onder de afbeeldingen staat vermeld: In piam memoriam Antonnii Willibrordi Smits et Mariae
Bierwagen. In vrome herinnering aan Antonius Willibrordus Smits en Maria Bierwagen, zijnde de
ouders van pastoor Smits.

Ook het vierde raam, het laatste avondmaal, is geschonken door de pastoor en wel bij gelegenheid
van zijn zilveren priesterfeest.

Nog niet precies vier jaar na het presenteren van de plannen, was de restauratie voltooid.
Op 10 september 1879 kwam Mgr. van Beek, bisschop van Breda, het nieuwe altaar in de

gerestaureerde kerk plechtig inwijden.

Het Rijke Roomse Leven straalde van de kerk af. De kerk zag er groots uit met zijn nieuwe

gebrandschilderde ramen in het priesterkoor en een grote sacristie, maar bovenal met een grotere en
veel hogere toren dan voorheen.

In het tijdschrift Nederlandsche Katholieke Stemmen jaargang 1, verscheen in nummer 15 van 12
april 1879 een artikel over de bijna voltooide restauratie met hieronder enkele fragmenten.




Het vijfde raam, voorstellende de verrijzenis des Heeren, is in het priesterkoor geplaatst en geeft
met de overige in het diepe priesterkoor, met zijne steenen graden en gewelf, eene rustige,
geheimzinnige, maar tevens eene opwekkende voorstelling te genieten, waarin de meesterhand van
den bouwkundige, door het hoogere gedreven, verhevene indruk-

ken heeft gestempeld. Ook iedere toeschouwer wordt door verrassing aangegrepen, onwillekeurig
uitroepende: “dat overtreft verre mijne verwachting, dat is schoon!”

Het schip der kerk, waarin de beeldhouwer en de schilder thans de laatste werkzaamheden
verrichten, zal in harmonie zijn met het eerste gedeelte en niet minder schoon.

Tot dusverre was eene scheiding gemaakt, om het afgewerkte gedeelte

der kerk bruikbaar te houden voor de gemeente. En daar deze scheiding thans gedeeltelijk is
gebroken, krijgt men een oogopslag over het geheel en ziet men de kerk in hare indrukwekkende
afmetingen. Men ziet de gekleurde grisaitle-ramen® in het bovenste gedeelte van het schip, thans
afgewerkt, die vroeger toegemetseld waren. Men ziet deze kerk herrijzen, als het monument van ons
vaderland, dat eerlang de opgetogenheid zal wekken van landzaat en van vreemden.

Bronnen:
G.C.A. Juten : De parochién in het bisdom Breda. Bergen op Zoom 1935
P.J.M. Rombouts: De kerkramen van H. Antonius Abt te Terheijden.

Heemkundekring ‘de Vlasselt nr. 54. Terheijden 1991
Johan van der Made: De H. Antonius Abtkerk Terheijden, heemkundekring ‘de Vlasselt’ nr. 100, 2002
Parochiearchief Terheijden
Zoekmachine Delpher
Monique van der Zanden: Annapastorie-Annahuis, beeld van een eeuw kerkelijke aanwezigheid

in de arbeiderswijken van Breda. Breda 2004.

Wie was Antonius Smits?

Antonius Johannes Smits werd geboren in Oosterhout op 26 februari 1827 als zoon van bierbrouwer
Antonius Willibrordus Smits en bierbrouwersdochter Maria Bierwagen.

Hun gezin telde 8 kinderen, 6 jongens en 2 meisjes. Vader was ook betrokken bij het bestuur van het
St. Jozefgasthuis in Oosterhout. Bij zijn dood in 1872 liet hij zijn vier nog in leven zijnde zonen veel
grond na in Made en Drimmelen, Oosterhout, Terheijden, Dongen, Zwaluwe, Zevenbergen en Fijnaart.

De roots van de familie Smits lagen in Eindhoven , in de familie waren veel ondernemers,
wetenschappers, bestuurders en geestelijken te vinden.

Drie takken van de familie Smits hielden zich bezig met bierbrouwen:

In Breda ( Drie Hoefijzers) , Eindhoven ( Oranjeboom) en Oosterhout ( Gekroonde Bel)

Het bier uit Breda werd ook wel ‘katholiek bier’ genoemd aangezien de familie Smits dankzij de
bedrijfswinsten weldoener kon zijn van menig parochie in Breda.

Op 19 februari 1853 werd Antonius Smits in Hoeven tot priester gewijd.

Na een assistentschap in Rijsbergen werd hij kapelaan in Roosendaal en met ingang van

26 november 1871 werd hij pastoor te Wagenberg. Van 8 mei 1875 tot 7 juli 1886 was hij pastoor te
Terheijden. Hij werd op 7 juli 1886 eervol ontslagen als pastoor en verhuisde naar Oosterhout.

Hij genoot een pensioen, verleend door Zijne Majesteit Koning Willem I, van f 493,- per jaar.

In 1903 vierde hij zijn gouden priesterfeest. Hij overleed te Oosterhout op 4 december 1904.

Een telg van de Bredase tak, Etienne Smits, was in de periode 1966-1969 pastoor van Terheijden.

! Bij grisaille worden geen natuurlijke kleuren aangebracht maar wordt er gewerkt met diverse
schakeringen van dezelfde kleur; doorgaans grijs of bruin.




Het exterieur en interieur van de kerk na de restauratie in de jaren 1876-1879.
Tot 26 oktober 1922 zou de kerk er zo uit zien, dan leidt onzorgvuldig werken met een
benzinesoldeerbout tot een vernietigende kerkbrand.

Twee meisjes lopen door de wijk. Ze komen ook langs de kerk.
Vraagt het ene meisje: “Wat is dat voor een gebouw?”

“Dat is een kerk”, antwoordt het andere meisje.

“Wie woont daar? “ “Daar woont God”.

“Die woont toch in de hemel?”

“Dat klopt, maar hier houdt Hij spreekuur”.

Brabantse spreekwoorden

Vasten is: drie boterhammen eten en naar de vierde tasten.
Het alleluja is gezongen en de vasten is gesprongen.
Na de vasten komt Pasen.

De drie zeven

Op een dag kwam een man bij de Griekse filosoof Socrates
(469-399 v . Christus) “Luister, Socrates, ik moet je beslist iets
vertellen!” Als altijd ad rem onderbrak Socrates hem: “Voordat je

verder gaat; heb je dat wat je mij wilt vertellen

al gezeefd door de drie zeven?”

“Drie zeven?”, vroeg de man vol verbazing.

“Ja, beste vriend. Laten we eens kijken of dat wat je mij wilt zeggen door de drie zeven komt.

De eerste zeef is de waarheid. Heb jij van alles wat je me wilt vertellen gecontroleerd of het waar is?”
“Nee, ik hoorde erover vertellen en toen ...”
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“Zozo ... Maar dan heb je het vast wel met de tweede zeef onderzocht. Dat is de zeef van het goede.
Is dat wat je me wilt vertellen iets goeds?” Aarzelend antwoordde de ander: “Nee, integendeel ...”

“Hm”, zegt de wijsgeer. “Laten we nu de derde zeef nog toepassen.

Is het nodig dat je mij dit vertelt?”

“Nou, niet direct ...”

Toen zei de wijze glimlachend: “Als het niet waar, niet goed en niet nodig is,
vergeet het dan en belast jezelf en mij er niet mee.”

Wat geloven we eigenlijk?
Drie gespreksavonden over 1700 jaar Nicea

ZEVENTIEN EEUWEN CONCILIE VAN NICEA

SAMEN BERADEN, SAMEN
GELOVEN, SAMEN VIEREN

Samen praten over de geloofsbelijdenis van Nicea, die 1700 jaar geleden tot
stand kwam en die tot op de dag van vandaag centraal staat in het
christelijk geloof en ons met elkaar verbindt over de grenzen van tijd

en plaats heen. De Werkgroep ZIJ organiseert samen met de Protestantse
Gemeente Oosterhout drie avonden om samen met u te praten over geloof
aan de hand van drie onderwerpen:

Samen beraden, Samen geloven en Samen vieren.

Als handleiding gebruiken we de brochure van kerkhistoricus Peter Nissen,
waarin de geschiedenis van Nicea en de actuele betekenis ervan wordt
toegelicht. Deze brochure is gratis te downloaden op www.oecumene.nl.
Wij adviseren u deze brochure vooraf te lezen.

U hoeft zeker niet de hele reeks van drie bij te wonen als dat niet lukt in uw agenda.
De avonden zijn elk afzonderlijk ook zeer de moeite waard.
e Samen beraden
Maandag 10 maart 2025 om 19.30u / inloop vanaf 19.00u
In de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout
Inleiding: leden van de Werkgroep ZIJ
e Samen geloven
Maandag 31 maart 2025 om 19.30u / inloop vanaf 19.00u
In De Beuk, Rulstraat 4, Oosterhout
Inleiding: Siets Nieuwenhuizen
e Samen vieren
Maandag 14 april 2025 om 19.30u / inloop vanaf 19.00u
In de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout
Inleiding: leden van de Werkgroep ZIJ
Toegang: gratis (incl. koffie/thee). Uw vrije gave is zeer welkom.

Alvanaf 2021 is de Werkgroep ZIJ , een werkgroep uit de Catharinaparochie Oosterhout, betrokken bij
het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet. ZIJ bljjft de synodale ontwikkelingen op
de voet volgen. De leden van de Werkgroep ZIJ omarmen de synodale gesprekswijze, waarin luisteren
naar elkaar en de H. Geest de basis is voor alle overlegvormen. De Werkgroep ZIJ wil samen met u en
met andere christenkerken sleutels vinden om deuren te openen naar een kerk die bruggen slaat naar
deze tijd en naar de wereld waarin we leven.

Om gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt ( Johan Cruijff)
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http://www.oecumene.nl/

Parochiesecretariaat en parochiekantoren van de Vijf Heiligen Parochie

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6
4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl
Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,

dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.
E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie

Zaterdag 8 maart 2025

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur
Eucharistieviering R. v. Bronswijk.
Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche.

Zondag 9 maart 2025

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 9.30 uur :
Eucharistieviering R. v. Bronswijk Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen . Orgel: J. Horbach

Maandag 10 maart 2025

Terheijden Woonzorgcentrum Antonius Abt 10.30 uur
Viering van Woord en Communie G.v.d.Korput

Zondag 16 maart 2025

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur:
Eucharistieviering R. v. Bronswijk.
Cantores GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt, orgel J. v. Opdorp

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 9.30 uur
Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput. Cantores Blasiuskoor, orgel J. Horbach.

Op vrijdag 21 maart 2025 verschijnt Nieuwsbrief VHP 171

Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.

Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl _en wel voor woensdag 19 maart 2025 .
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl
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